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Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
b.g.g 06 25393435.  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag en vrijdag in de 
pastorie door vrijwilligers uit de 
parochie. Telkens van 09.30 -10.30 
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is 
pastoor Geilen aanwezig.)  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 
9.30u.-10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt 
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.  
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; 
redactiekerkklokje@bavonuth.nl. 
 
 
MISINTENTIES VAN 26 FEBRAURI t/m 11 MAART 2023 
Zondag 26 februari 9.30 uur H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- 1e jrd. Ans Jongen; 
- jrd. ouders Driessen-Habets (stg). 
Maandag 27 februari 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 3 maart 09.00 uur H. Mis. 
- ouders Frijns-Eichhorst 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 5 maart 9.30 uur H. Mis (met live streaming). 
Intentie:  
- jrd. Harrie Quicken, tevens voor Miets Quicken. 
Maandag 6 maart 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 10 maart 09.00 uur H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Een verbond met God, verbind ons 

 
Het Verbond tussen God en de mens is 
een centraal thema in de Bijbel. Het 
wordt door God aangeboden. Menigmaal 
heeft God aan de mensen een verbond 
aangeboden. Aan de hand van de eerste 
lezing doorlopen we tijdens de 
veertigdagentijd enkele etappen van de 
geschiedenis van het verbond van God 
met zijn volk. 
We kunnen in het eerste boek van de 



Bijbel lezen over de regenboog, die Noach mag zien als teken van het verbond van God 
met de mens. Het is een belofte van een nieuwe schepping. Noach is een figuur uit de 
voortijd, vooraleer de geschiedenis van Israël nog moest beginnen. Dit eerste boek uit de 
bijbel, bevat in de eerste elf hoofdstukken verhalen die een antwoord zijn op diepe 
vragen zoals: Van waar komt de mens, waarom is er geweld en verdeeldheid, welke 
hoop is er voor deze wereld? Deze oergeschiedenis zegt hoe God de wereld ziet en de 
verbondenheid met alles. 
Het verhaal van Noach geeft een ecologische tint en opdracht in deze tijd. Een 
uitnodiging om terug de encycliek van Paus Franciscus van 24 mei 2015 ter hand te 
nemen. Geprezen zijt Gij! Laudato si. Het gaat over de zorg voor ons gemeenschappelijk 
huis, over de aarde die we bewonen en die we niet mogen plunderen. Het is een oproep 
tot meer solidariteit en zorg voor de aarde. Wij moeten de armoede bestrijden en het 
milieu beschermen. 
Het verhaal van Noach is een belofte en wekt hoop. God besloot, ondanks alles, toch een 
heilsweg te openen met de medewerking van Noach. Zo gaf hij aan de mensheid de 
mogelijkheid voor een nieuw begin. Eén goed mens is genoeg om te hopen! 
Een regenboog is iets moois. We 
krijgen niet zoveel tijd om hem te 
bekijken. Hij is vlug verdwenen. Zo 
gaat het in ons leven ook vaak. Het 
mooie en dierbare in ons leven kan 
plots verdwenen zijn. Dan schuift er 
een donkere wolk aan de horizon van 
ons leven. 
Dan is er Jezus, Gods eigen Zoon, die 
ons de hoop kan geven om niet te 
vertwijfelen, maar om te blijven 
geloven. Hij is degene die ons al 
eeuwen die hoop geeft. 
Een (be)zinnige veertigdagentijd 
gewenst. 
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke 1e donderdag van de maand van 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open voor een 
kaarsje of gebed. Ook mogelijkheid voor een gesprek in de kerk met pastoor Geilen. 
- maandag 6 maart: 20.00 uur doopvoorbereiding 
- vrijdag 3 maart: vanaf 10.30 uur ziekencommunie 
- woensdag 15 maart : 19.00 uur vormselviering 
 
3. UIT HET ARCHIEF: NUTHER KRUTS (2) 
uit het Memorieboek; september 1931 door pastoor Ritzen 
 
Volgens “de Heerlijkheid Nuth” van Joseph Habets werd in 1708 een veldkruis geplaatst 
in het veld op een der hoogste punten achter Grijzegrubben, het Zoogenaamde “Nuther 
Kruis”. Dit kruis, misschien in de loop der tijden meermalen reeds vernieuwd, was 
verweerd en in zulken toestand gekomen dat vernieuwing strikt noodzakelijk was. 
Door een bijdrage van de Boerenleenbank van fl. 50 en particuliere giften werd het 
mogelijk een nieuw kruis te plaatsen. Tekening daarvan werd gratis geleend door den 
Heer Knipscheer uit Maastricht, het corpus werd vervaardigd te Maastricht en kostte 90 
gld terwijl het kruis werd vervaardigd in het atelier Gerards voor f 32. 
Het gemeentebestuur droeg zorg voor beton en metselwerk de steenen werden gratis 
geleverd door den Heer Victor Koten, eigenaar van een Nuther ringoven. 
Den 15 September werd het kruis plechtig ingewijd door mij pastoor, daartoe 
gemachtigd door Z. Hoog. Exc. Mgr. Lemmens bisschop van Roermond. 
Buitengewoon groot was de deelname der parochianen bij de wijding. Begeleid door de 
harmonie St. Bavo van Nuth en de fanfare St. Donatus van Grijzegrubbe trokken naar 
schatting wel 1000 parochianen, de kinderen inbegrepen, in processie biddend door 
Nierhoven en Grijzegrubben naar de plaats waar daags te voren het kruis geplaatst was 



tusschen de twee oude lindeboomen. 
Daar aangekomen hield ik een korte toespraak en verrichtte daarna de inzegening. De 
leden van de K.J.V. hielden daarna een zeer passend spreekkoor, dat indruk maakte op 
alle aanwezigen. Met begeleiding van de harmonie St. Bavo zong men daarna een 
kruislied.  
De Z.E. Heer Rector J. Colsen hield vervolgens een treffende toespraak, waarin hij eens 
verhaalde hoe in 1708 het kruis daar op dezelfde plaats werd opgericht en dan verder 
eens duidelijk maakte, welke indruk Limburg met zijn landschappen en zijn kruisen langs 
de wegen maakt op het hart der katholieke zuid-Limburgers. 
De pastoor dankte daarna allen, die hadden meegewerkt tot de stichting van het kruis en 
allen, die hun best hadden gedaan om de wijding ervan zoo schitterend mogelijk te 
maken, waarmede de plechtigheid een einde nam en allen in vroolijke stemming naar 
huis keerden. 
(wordt vervolgd) 
 
4. TIEN JAAR PAUS FRANCISCUS 
Op 13 maart is het tien jaar geleden dat paus Franciscus aantrad. Na het plotselinge 
terugtreden van de eerder dit jaar overleden paus Benedictus XVI werd op 13 maart 
2013 de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio tot paus gekozen. Hij nam toen de 
naam Franciscus aan. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een paus deze naam 
koos. Hij gaf daarmee direct een statement af, want net als zijn patroon Sint-Franciscus 
vraagt paus Franciscus voortdurend aandacht voor de armen en de zwakken in de 
samenleving.  
Wat veel mensen niet weten is dat paus Franciscus van beroep eigenlijk chemisch 
technicus is. Hij werkte enkele jaren in een laboratorium, voordat hij priester werd en 
intrad bij de jezuïeten. Hij verbleef enige tijd voor studie in Spanje, Ierland en Duitsland 
en was onder meer provinciaal overste van zijn orde in Argentinië. In 1992 werd hij 
hulpbisschop van Buenos Aires en in 1998 aartsbisschop van dat bisdom. Ook in die tijd 
trok hij zich te lot van de armen in de sloppenwijken al aan. In 2001 werd hij kardinaal 
en in 2013 paus. 
 
5. DAG VAN HET JODENDOM: ‘STERKE VROUWEN 
Op 17 januari was de Dag van het Jodendom in de Rooms-katholieke kerk van 
Nederland. Het thema is dit jaar: ‘Sterke vrouwen’. Dit is afgeleid van de tekst uit 
Bijbelboek Spreuken (31,10-31): ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het 
jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op de avond van de sabbat. In katholieke 
kringen wordt de tekst vaak geciteerd bij jubilea of tijdens de uitvaart van een overleden 
vrouw.  
Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen: als raadgever, 
probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder 
van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke 
tradities gaat dit jaar de Dag van het Jodendom. Ter herkenning en inspiratie voor 
vrouwen (en mannen!) van nu. Meer over het thema ‘Sterke Vrouwen’ is te lezen op 
www.dagvanhetjodendom.nl 
 
6. TELEVISIEMISSEN VOORTAAN VANUIT ROERMOND-OOST 
De televisiemissen vanuit Limburg komen met ingang van dit jaar vanuit een nieuwe 
kerk: de H. Hartkerk in Roermond-Oost. Na Tegelen, Venray, Meerssen en Landgraaf 
werd het tijd om nu een keer naar Midden-Limburg te gaan. 
De eerste televisiemis vanuit Roermond staat gepland voor februari. Pastoor Carlos 
Martinez neemt dan het stokje over van pastoor Harry Notermans uit Landgraaf-
Waubach. De parochie in Roermond-Oost kenmerkt zich door gezinsvieringen met een 
eigen muzikale invulling.  
Het hele jaar door is er elke zondag om 10.00 uur op NPO2 een eucharistieviering te 
zien vanuit een van de Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan de mis wordt het 
programma Geloofsgesprek uitgezonden. Leo Fijen praat dan met iemand uit het 
betreffende bisdom over zijn of haar geloof. 
 



WEET U DAT:  
- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen 
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen? 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
 
GEDICHT 
Eigenlijk geloof ik niets, 
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 
en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt 
zoals ik U. 
Gerard Reve, uit: Nader tot U 


